TOUR DE FRANCE

Aangekomen aan de 16de etappe lijkt de tour al beslist voor de overwinning, maar is dit effectief zo dat was de vraag? Wie gaat TJV nog iets maken? Kan Pogi zijn schade nog goedmaken en wat doet INEOS nog? In ieder geval, de mooiste TDF in jaren heeft zeker niet ontgoocheld.
Rit 16 werd iets voor de vluchters zoals verwacht werd. Het peloton hield zich kalm voor wat nog komen moest.
Hugo Houle was de slimste/beste vluchter van de dag. In de achtergrond deed Woods goed afstoppingswerk. Vlasov deed een zaakje door in de vlucht mee te gaan maar zijn benen zijn niet wat hij gehoopt had na de vele valpartijen.
De familie Kappers verzamelde de zilveren en bronzen medaille maar Alex vdpluim liep met het goud weg.

Rit 17 werd aangekondigd als 1 van de 2 koniniginnenritten. Mcnulty liet een straf staaltje van meesterknecht zien en reed met Pogi en Vingego naar de meet. In de laatste steile kilometer werd het spurtje van stervende kopmanzwanen gewonnen door Pogi maar hier werd duidelijk dat Jonas V heel waarschijnlijk niet meer ging kraken.
Thomas, G voor de vrienden, stelde zijn 3de plaats veilig in deze rit.
Maar misschien moest het allermooiste nog komen.
Ene Fabio Jakobssen moest vechten voor binnen de tijdslimiet aan te komen. The Wolfpack stond hem op te wachten onder aanvoering van de Farmersson from Belgium. Ze schreeuwden hem over de meet, misschien zelfs zo luid dat ie na de aankomst tegen de dranghekken aanviel van vermoeidheid. Wat een prestatie!
Respectievelijk Henri, Jesse en Stefan kaapten de gouden zilveren en bronzen medaille weg. Henri zet zo zijn tourambities alle kracht bij, kan ie het houden tot in Parijs? Parijs is namelijk niet meer zo ver meer!

Rit 18 : Wout Van Mars, De groene motor. Deze coureur is gene gewone zoals ze zeggen. Van kilometer 0 tot aan de finish heeft ie koers gemaakt. Hij reed zijn medevluchters 1 na 1 aan flarden. Pogi en Vingego kwamen hem vergezellen. Maar Wout zijn liedje was nog niet uitgezongen. Hij trok nog een keer ferm door, Pogi kraakte. Tour beslist… Jonas liet op zijn beurt Van Mars (of toch liever Van Aert) achter. Wout kroop nog even in het hoofd/wiel van Pogi maar werd na een knappe rit 3de achter de 2 tenoren.
Cas, Marcel en Henri kaapten hier de medailles weg. Voor Marcel zijn 1ste medaille van de tour!

Rit 19 : Konden de spurters hun benen nog eens laten spreken? Of was dit te lastig?
De laatste kilometer was toch nog serieus bergop.
TJV (lees WVA) reed zich te pletter voor Laporte die nog eens zijn kans mocht gaan. Toen Wout van kop ging en het niet zeker was dat de organisatie in het peloton optimaal zou verlopen zette Laporte aan, ging over de vluchters heen en reed de rest op meters. Philipsen toonde met een goeie spurt dat hij de bergen goed had verteerd. Alsook Pogi amuseerde zich nog eens door mee te sprinten.
Ronald, John en Johnny pakten de medailles.

Rit 20 : Tijdrit! Wie tijdrit zegt zegt Ganna, Van Aert of zou die farmers son nog eens kunnen verrassen?
Bauke Mollema nam eventjes plaats in de hotseat, tot Ganna kwam. Wie zou Ganna kloppen?
Van Aert perste er nog eens alles uit en nam al snel de virtuele leiding. Eventjes leek het alsof hij misschien toch nog zou instorten, maar hij had hem laten “uitbollen” om de laatste kilometers bergop nog eens een spurtje te plaatsen. Nr 1 Van Aert.
Pogi werd een hele goeie 3de. Vingegard liet zien dat hij nog over superbenen beschikte. Vol zelfvertrouwen ging hij laatste kilometers in. Maar toen kwam bijna de schrik van zijn leven. Hij schatte een bocht wat minder in en ging eventjes bermrijden aan 70km/u.
Toen hij hoorde dat Wout op 1 stond hield hij het ook voor bekeken en gunde hij zijn ploegmaat de ritoverwinning. TJV heeft iedereen omvergeblazen!
Cas, Marcel en Alex pakten de podiumplaatsen.

Rit 21 : Champs-Elysees
Wie kan de koninklijke sprint ontlopen?
Pogi amuseerde zich nogmaals maar alle pogingen waren tevergeefs.
De sprint kwam er.
De sterkste spurter op het eind van de tour bleek Philipsen. Met kop en schouders rukte hij hem los en won met lengtes voorsprong. TJV kwam iets later arm over arm over de streep. 
Cas pakte zijn 7de medaille! 5x goud, 1x zilver en 1x brons. Henri en Martijn vergezelden hem op het podium.

Samenvatting : Wat een fenomenale Tour!
Henri Koobs mocht zich kronen als eindwinnaar van het wielerjaarspel in de tour de france. 4962 punten!!!
2de werd Wouter van der Stelt met 4841 punten.
3de werd Stefan Verschoor met 4798 punten.

Henri pakte ook de meeste medailles, liefst 8 in totaal waaronder 5 gouden! Dan verdien je de 1ste plaats wel.
Cas pakte 7medailles en Wouter 4.

Op naar de Vuelta! Meer van dit alsjeblieft.
