Wielervrienden!

Het wielerseizoen is inmiddels ver buiten Europa afgetrapt, maar komt ook steeds meer in Europa op gang. Dat is goed nieuws, want ze moeten zo langzaam aan maar weer eens geen rijden, de stilte heeft alweer lang genoeg geduurd. Ik wil de vlucht weer zien, het strijden. De rennersblik, die in de verte tuurt. Zanger Alex Roeka zong het ooit zo mooi en telkens wanneer ik dit lied hoor, krijg ik zin in de koers!

En gekoerst werd er dus! Namelijk rondom de olievelden deed het wielerpeloton de Saudi Tour aan. Een heerlijke koers met daarbij in het peloton ook de Nederlander Jeroen Meijers. Hij sloot de Saudi Tour als 20e af en werd 15e in de slotrit. Netjes dus van Jeroen. Hij is een sympathieke coureur en bovendien supporter van ons aller Willem II. Een renner naar mijn hart dus. Jeroen komt uit voor het Terengganu Polygon Cycling Team uit Maleisië. Hij kwam eerder uit voor Team Roompot, maar de laatste jaren komt hij uit voor Aziatische teams. Dat doet hij goed, want hij won al eerder de Ronde van China en die van de Filipijnen. De Saudi Tour werd gewonnen door Ruben Gurreiro. De Portugees wees Formolo naar plek twee en Buitrago naar plaats drie. Dit alles bezorgde Bas van Berchum de winst in het wielerjaarspel voor wegkapitein Wim Rommens en meesterknecht Geert van Engelgom. Helaas Krijnen net niet op het podium, maar die heeft dan weer wel alle koerstruitjes van Jeroen Meijers! Daar is hij heel blij mee.

Daarnaast was er koers in de Etoile de Bessèges oftewel de Ster van Bessèges! De eindzege lag er na vijf etappes te wachten op Neilson Powless en topsprinter Arnaud De Lie won er twee ritten. In het wielerjaarspel sprintte Elly Mathijssen naar de winst. Deze sterke dame hield Martijn Verbeek achter zich. Een man in bloedvorm. Freek Zuidam mocht mee op het podium!

Dat Martijn Verbeek zo in vorm is, is niet zomaar een losse kreet, want in de 74th
Volta a la Comunitat Valenciana sloeg hij keihard toe. Hij pakte namelijk de winst voor die dekselse Reinier Mulder en man van de lead-out Dennis Voorbraak. Een sterk podium dus! Zij behaalden veel punten, omdat Rui Costa de leiderstrui mee naar huis mocht nemen na de winst in de 5e rit van deze etappekoers. Overigens werd Thyman Arensman in die slotrit tweede achter de Portugees.

Wat levert al dit wielergeweld in de eerste weken van het seizoen dan op in het algemeen klassement? Nou, soeverein aan de leiding staat Cycling Team Henri Dunant. Een team vol niet-Europeanen (alleen als het niet anders kon, dan een Europeaan, maar wel één die geen Nederlands of Engels spreekt). Plek twee is voor Peter Broos, op de voet gevolgd door wielertwitteraar Jesse van Dalen! Zou Henri Dunant al “riebedebie” zijn of is Parijs gewoon nog ver? Weg gaan het meemaken in dit prachtige wielerjaarspel!

Sportieve groeten
Ronald Krijnen
