
Beste Wielerliefhebbers,
Hebben jullie wel eens een poging ondernomen om de menukaart van een Italiaans restaurant te begrijpen? Het rijtje met pizza's is voor de meeste Nederlanders nog wel goed te doorgronden, maar als we kiezen voor een uitgebreider menu wordt het complexer. Na een mooie antipasti (voorgerecht) volgt er een primi piatti en nog een secondi piatti, om af te sluiten met een dolci, maar ehhh, wat is nou eigenlijk het hoofdgerecht, primi of secondi? Daar raken we soms de weg kwijt. De zorgelijke blik van de ober als we ze dwars door elkaar heen bestellen, want primi (meestal pasta) is toch een hoofdgerecht...en secondi (stuk vlees of vis) is dat ook, maar de Italianen eten juist allebei de gerechten in hun menu.
Waar wil ik naar toe? Ik kom tot mijn punt. Dit veel voorkomende stukje onbegrip zag ik ook tijdens de Giro! "Saaie Giro", "Giro zonder spanning", "Giro onthoofd", ik heb deze meningen allemaal zien passeren, want “de buit was vooraf al verdeeld”, het hoofdgerecht was al bekend, het wonder uit Slovenië zou toch wel winnen. Nee, nee, nee!! Pogi is een topper, hij is een held, hij is een unieke renner, hij is de.....primi, de pasta. Een winnaar zal er namelijk altijd zijn, zoals een pasta elke maag kan vullen, maar lieve wielervrienden, de secondi is ook een volwaardig gerecht!
Jonathan Narvaez, Antonio Tiberi, Giulio Pellizzari, Valentin Parret-Peintre en Georg Steinhauser, allemaal mannen die de koers kleur hebben gegeven, zijn waren voor mij secondi. Namen die we echt vaker gaan zien. Vergeet ook niet de gretige Alaphilippe. Na zijn verzoening met Lefevre zagen we weer een glimp van die oude Flipje. Als liefhebber heb ik echt van ze genoten, zonder hen geen volwaardige Giro, zonder secondi, geen primi.
Pogi won het roze voor een opvallend stabiele D.F. Martinez en de man die zonder wedstrijdritme een podium kan rijden; Geraint Thomas. Jonathan Milan heerste in het groen. Tiberi won de jongerentrui.
In ons spel hadden we een onze eigen Pogi. Pascal Hommelberg won 7x een etappe en won de Giro met gemak. Elly Matthijsen werd tweede en debutant John Berger werd knap derde achter deze ervaren deelnemers.
Pijn is er bij Vincent Kroes, Kees Rijborz en Martin Borggreve, ze vielen tijdens de Giro niet alleen weg uit de top-20 van het AK, maar zelfs de top-50 is voorlopig uit het zicht. Gelukkig vindt die laatste zich nog wel hoog in het medailleklassement terug.
In het puntenklassement is de strijd tussen Ronald Krijnen en Lenard Huijzer interessant. Lenard doet dit jaar overal mee, maar Ronald van een derde overwinning in het Puntenklassement afhouden zal hem zeker wat waard zijn.
 
Vermeldenswaardig over de Giro is ook dat de verrassend sterke Georg Steinhauser slechts één keer werd gekozen. Kenner Rijn van Dommele noteerde zijn naam al aan het begin van het seizoen. Het bracht hem helaas niet meer dan de 41e plaats. De rode lantaarn was voor Erwin van Luffelen. Een blik op zijn team maakt duidelijk dat zich meer gaat richten op de Tour de France.
Die blik op de Tour de France hebben we nu allemaal. De voorbereidingen zijn in volle gang, ik kan alleen maar hopen dat het beste peloton ooit, straks fit aan de start staat in Italië.....dat wel.
 
Groeten,
Erik Golverdingen
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