Voor het eerst sinds 2018 ging de Giro weer met een Grande Partenza van start in het buitenland. Het openingsweekend werd onder toeziend oog van Michiel en Erik in Hongarije verreden. Van daaruit naar Sicillie en dan de oversteek naar het vasteland.
Na 195 kilometer was het Mathieu v.d Poel die als eerste zijn voorwiel over de streep duwde, en dus ook de volgende dag met de leiderstrui van start mocht gaan. Ongelofelijk eigenlijk wat  hij dit jaar allemaal presteert, zeker gezien de medische klachten waar hij mee te maken heeft gehad. Mathieu is de 10e Nederlandse roze drager in de historie van de Giro. Wim van Est was 1953 de 1e. V.d Poel is de opvolger van (wie kent hem) Wilco Kelderman.
Simon Yates was de toch wel verrassende winnaar v.d 9,2 korte tijdrit, voor jawel v.d Poel. Tom Dumoulin was hier de nr 3, zijn interview na zijn rit straalde weinig positiefs uit helaas.
Rit 3 was een rit voor de snelle mannen, en wie anders dan Mark Cavendish wist deze rit naar zijn hand te zetten. Voor de 37e jarige snelle Bit was dit “pas”zijn 16 etappe zege in de Giro.
Na een welverdiende rustdag werd er op dinsdag al serieus gekoerst, na een ontsnapping van 156 kilometer was het uiteindelijk Lennard Kamna die won. Juan Pedro Lopez nam de leiderstrui over van V.d Poel, en zou deze ook zeer lange tijd blijven dragen. Gijs Leemreize was het enige lichtpuntje van de met 3 kopmannen gestarte Jumbo Visma ploeg. Je moet een tijdje naar beneden scrollen eer je Foss,Oomen en Dumoulin in de daguitslag tegenkomt. 
Etappe nummer 5 zou weer een mogelijk tot sprinten zijn, maar dan moest je 75km voor de streep wel goed de Portella Mandrazzi over komen. Helaas lukte dit niet voor Cav, Demare ging dit stukken beter af, hij won.
De topsprinters waren tijdens rit 6 wel allemaal op afspraak, en na een geweldige lead-out van o.a Ramon Sinkeldam was het weer Demare die iedereen te snel af was.
Door het falen van de kopmannen bij Jumbo mogen de vrijbuiters van die ploeg hun gang gaan. Koen Bouman kwam na goed knecht werk van Dumoulin als 1e over de streep in de 7e etappe. Naast de bloemen van de ritzege, mocht 28e jarige Koen ook de bergtrui om zijn schouders hangen.
Thomas de Gendt deed tijdens de 8e etappe waar hij goed in is, meezitten in een lange ontsnapping. Hij behaalde zo zijn 2e Giro overwinning . Jammer dat Girmay meer oog had voor v.d Poel, had misschien er beter aan gedaan om mee te werken om de vluchters terug te halen?
De openingsweek werd afgesloten met de eerste echte berg etappe van deze ronde. Maar liefst 4000 hoogtemeters, beginnend vanaf de start.  Het was Jay Hindley de nr 2 van de  Giro in 2020 (die misschien wel door Kelderman gewonnen had moeten worden?) die de sterkste was van een elite groep. Bardet,Carapaz,Landa en Almeida volgde in zijn wiel.
Etappe 10 zou er 1 worden voor de klassieker renners, en dat klopt als je naar de uitslag kijk. Het was hier de ontdekking van dit seizoen Girmay die na een bloedstollende man tot man sprint v.d Poel naar de 2e plaats verwees. Helaas ging het ontkurken van de champagne fles niet geheel naar wens, de kurk kwam in zijn oog terecht. Abandon Girmay, goed herstellen en op naar het W.K
Dainese was toch wel de verassende winnaar van de 11e etappe, Gaviria weer mee op het podium maar voor de zoveelste keer niet op het hoogste treetje.
Voor de zoveelste keer een grote kopgroep met aardig wat Nederlanders daarbij, uiteindelijk bleven er 3 coureurs voorop. Ook daarbij nog Gijs Leemreize, zeker een renner om die de komende jaren in je team op te nemen. Het was Oldani die de zege in de 12e  etappe wist te pakken, weer een zege voor de goed koersende Alpecin-Fenix ploeg.
Het parcours van de 13e etappe was een bijzondere, een koers die niet eindigt maar begint in San Remo. Deze rit eindigde in een massa sprint en weer was het Demare die won, zijn 8e Giro etappe in totaal. 
Ondertussen reed Juan Pedro Lopez nog steeds als drager van de leiderstrui rond, maar de etappe 14 was net iets te zwaar voor hem. De al lang voor het algemeen klassement uitgeschakelde Simon Yates behaalde zijn 2e overwinning. Carapaz is nu de nieuwe leider, gevolgd door Hindley.
Ciconne had het plan om voor de bergtrui te gaan, en ging dus met een grote groep op pad in de 15 etappe. Hij haalde niet genoeg punten voor de trui, deze ging naar Koen Blauwman. Maar de ritoverwinning zal alles goed gemaakt hebben waarschijnlijk?
Intermarche Wanty- Gobert – Materiaux had met Girmay al een prachtige overwinning op zak, maar Jantje Hirt schonk zijn ploeg een 2e zege deze ronde. Helaas voor Thijmen Arensman ging zijn lichtje langzaamaan uit en werd toch nog keurig 2e. Hij staat pas aan het begin van zijn wielerloopbaan, dus zijn zege komt er echt wel nog even geduld hebben.
De nr2 van de Saudi Tour dit jaar, de pas 22e jarige Colombiaan voorkwam dat Leemreize de zege kon pakken. Beide zijn coureurs om rekening mee te gaan houden de komende jaren.
Dries de Bondt reedt de gehele dag met zijn 3 metgezellen op kop met het idee op het einde ingehaald te gaan worden door de grote groep. Maar de groep misrekende zich, en dus overwinning nummer 3 voor Alpecin.
Koen Blauwman had nog niet voldoende punten om zich tot bergkoning te kunnen laten huldigen, en dus zat hij in de vroege vlucht. Naast de vele punten, wist hij na een felle spint ook zijn 2e etappe zege te behalen. Patje was hier niet zo blij mee waarschijnlijk, hij zou wel iets gemopperd hebben.
De 20 etappe werd Covi na weer een lange ontsnapping gehuldigd als ritwinnaar. Maar wat nog belangrijker was we hebben een nieuwe klassement  aanvoerder. De Ineos ploeg van Carapaz was dus niet zo sterk als vooraf verwacht. Jay Hindley was de sterkste van de klassements mannen. Wat een team prestatie van de Bora mannen.
Met een voorsprong van 1min en 25 sec  op een tijdrit van 17,1 km kon de eindzege Hindley bijna niet meer ontgaan . Sobrero  was ruimschoots de snelste daarachter gevolgd door Arensman, v.d Poel en Mollema!! Hindley verloor maar 7 sec op Carapaz en werd daarmee dus de verdiende winnaar van de 105e editie van de Giro.  Carapaz de nr2 en Landa toch wel verrassend 3e.
Vincenzo Niballi eindigde als de nr 4, en hangt aan het einde v.h seizoen zijn fiets aan de wilgen.
18 jaar prof – 54 profoverwinningen – 2 x winnaar Giro – 1 x winnaar Tour – 1x keer winnaar Spanje
Opvallend: Girmay – de vrijbuiters Blauwman / Leemreize en Eenkhoorn – Pedro Lopez – de gehele Bora ploeg.
Tegenvallend: Miguel Angel Lopez – Foss – Oomen 
Teleurstellend: Dumoulin
Pech: Simon Yates – Bardet – Girmay.
En dan de winnaars en verliezers van het wielerjaarspel:
Lizet de winnares van 2021 heeft zich een tijdje rustig gehouden, maar ze slaat nu ongenadig hard  toe. Ze behaalde meeste medailles 3 goud, 3 zilver en 3 brons en kon zo ook de meeste punten in de strijd om de groen trui bijschrijven.  Christa behaalde 3 gouden medailles 1 zilver en 1 brons. Wouter kon zijn goed start van de Giro niet volhouden en moest genoegen nemen met 2,3 en 1.
Peter M behaalde in de 15 etappe zijn 1e medaille, en zo staat alleen nog Kevin Hoeke medailleloos onderaan de ranglijst.
Lizet dus de grote winnaar van deze Giro, Stefan A en Lenard mochten mee op het podium. Lizet nu ook gelijk terug op de vertrouwde nr 1 positie in het algemeen klassement. John V met een achterstand van 350 punten op nummer 2, Bart staat met een kleine 800 punten achterstand op plek 3.
Team Gorinchem staat met een wel hele ruime voorsprong op kop in het ploegenklassement, die overwinning kan ze al bijna niet meer ontgaan. Tenzij ze de komende wedstrijden de touwtjes wat laten vieren. Pieter  en Rens staan op pole position in de strijd om het debutanten klassement. Bart M hoeft zich nog geen zorgen te maken om de groene trui. Kleine zorgen zijn er wel voor de vooraf getipte favorieten voor de eindoverwinning Michiel, Rolf en Erik. Ze staan nog wel boven de degradatiestreep, maar het gaat met hangen en wurgen. Voor Henri K zijn de zorgen wat groter, hij staat voorlopig op de playoff plaats. Voor Tinus lijkt dit voorlopig het laatste jaar in de hoogste divisie. Bart W, Theo en Gerben staan te trappelen om volgend jaar in de elite te groep te mogen meedraaien. 
De strijd om de volgende ronde in de beker is bij een aantal al beslist, Goof, Bart W, Rolf (hier wel in orde), webmaster Wim en cup fighter Hans zijn al door naar de volgende ronde. 
Komende week zal het verhaal worden geschreven door nieuwkomer Jimmy. Veel succes gewenst!
Groeten John


