Beste wielervrienden,

Hier weer een update van een prachtige wielerweek.
Te beginnen met de Ronde van Thailand, waar het podium werd gedomineerd door renners uit Mongolië. Bovendien pakte Van Aert net naast een podium in etappe 4. Het gaat hier wel om de Indonesiër Bernard van Aert. Ik mag met trots mededelen dat Jambaljamts Sainbayar mij hier samen met Arjen een gouden plak heeft bezorgd, brons ging naar Bart M.

Dan snel door naar de Scheldeprijs. Jasper Philipsen zette een machtige sprint weg en pakte daarmee de zegen in België. Cavendish pakte hier zijn 2e podium van het seizoen. Ronald ging er hier zijn zoveelste gouden medaille van het voorseizoen vandoor, voor Kees en Corrie.

Nog één wat kleinere koers voordat de echte puntenknallers eraan komen. Région Pays de la Louire Tour werd gewonnen door Alexander Kamp zonder ook maar 1 etappe te winnen. Kristie pakte de eerste plek, voor Pieter en Cynthia met haar 2e bronzen plak op rij. 

De Ronde van het Baskenland werd op indrukkenwekkende wijze gewonnen door Jonas Vingegaard. Hij schreef 3 van de 6 etappes op zijn naam. Ook was hier een mooie overwinning voor Ide Schelling, die zijn sprint op een meter of 600 van de finish aanzette. Door de vele bochten in de finale kon er niemand meer overheen komen en kon hij mooi een dag in de leiderstrui rondfietsen. De overwinning in het spel ging naar Hans, die Diederik en Johnny voor kon blijven.

Last but not least, de hel van het noorden, Parijs-Roubaix. Wat een spektakelstuk was me dat. Op 102 kilometer van de finish ging Christophe Laporte even een tempo opleggen wat alleen MVDP, van Aert en Degenkolb in eerste instantie konden volgen. Kristoff kwam nog heel dichtbij, en gezien zijn vorm, had die misschien wel een kans gemaakt. Helaas voor hem kon hij de aansluiting niet vindenen er ontstond later een kopgroep van een man of 10 waarin Alpecin-Deceuninck rijkelijk vertegenwoordigd was. Na Arenberg kreeg Laporte materiaalpech waardoor van Aert dus alleen kwam te zitten. De kopgroep hield voor de volle 102 kilometer stand waarna van der Poel solo over de finish kwam. Op de finishfoto zijn ploegmaat Philipsen en van Aert, al moesten die nog een ronde afleggen op de fameuze velodrome in Roubaix. Jammer dat John Degenkolb viel op het moment van aanvallen van MVDP en van Aert, want Degenkolb reed de sterkste race die hij in tijden heeft gereden, en was niet voor niets ontroostbaar na aankomst. Een prachtige 1-2 voor Alpecin-Deceuninck waarna van Aert het podium completeerde. 
Kristie pakte alweer goud, met een aardige voorsprong op Hermen, die op zijn beurt weer een stevige voorsprong had op Koen.

Het algemeen klassement blijft grotendeels ongewijzigd. De top 3 van vorige keer (Yvo, Jesse, Corne) is nu nog steeds de top 3 in diezelfde volgorde. De grootste stijder, wat te verwachten valt na 2 keer goud, is Kristie met 18 gewonnen plaatsen. De grootste daler deze week is Erik, die 19 plaatsen verloor.

Vergeet ook zeker niet nog een kijkje te nemen naar de bekercompetitie, die zijn laatste ronde in gaat met de Amstel Gol Race en de Waalse Pijl.
Komende week nog een paar klassiekers om van te genieten en dan gaan we al weer op naar de Giro. Al met al mooie vooruitzichten dus. 
Veel succes gewenst!

Kevin Kammers
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