Verslag wedstrijden 41 tot en met 49

Milaan Turijn (1.Pro)
Deze wedstrijd is sinds kort een sprinterswedstrijd geworden.
Dit jaar zou het niet anders uitdraaien.
In een hectische finale won verrassend de Nederlander Arvid De Kleijn uit de ploeg van Cancellara (Tudor).
De topsprinters zoals Groenewegen ,Gaviria , Ghirmay , Cavendish , Meeus tekenden present maar door een valpartij had enkel de ploeg van Tudor nog een goede leadout en kon De Kleijn ,door het lichtjes toedoen van de deur tijdens de sprint, Gaviria net afhouden.

De familie De Graaf wist hier ook wel een goede spurt te rijden. Corrie eindigde eerste voor Pieter. Derde werd Corrie van Berchum.

Danilith Nokere Koerse (1.Pro)
In Nokere is de spurt op kasseien altijd iets speciaals.
Diegene die daar als eerste opdraait wint heel vaak de koers.
Dat had Tim Merlier vorig jaar ondervonden.
De topfavoriet van dit jaar , Merlier dus, had dus al enig ervaring.
Het werd een vrij lastige koers. De beste renner in koers was waarschijnlijk Merliers ploegmaat Bert Van Lerberghe. In de laatste 40kilometer pareerde hij elke aanval. Vanmarcke probeerde een paar keer weg te geraken, samen met de jeugdige FDJ renners onder leiding van Samuel Watson, maar tevergeefs.
Van Lerberghe zorgde zelf nog voor de leadout en Merlier deed exact hetzelfde als vorig jaar. Als eerste de kasseien op en met een paar stevige lenderukken hield hij Edward Theuns af in de sprint. Milan Menten werd op een paar lengten knap derde.
John Hertog kaapte in deze wedstrijd de gouden medaille weg voor Geert Van Engelgom en Ronald Krijnen.


GP De Denain (1.Pro)
De kleine Parijs Roubaix wordt deze wedstrijd wel eens genoemd.
Als eerste grote naam ( deden niet veel grote namen mee) trok Stan Dewulf een eerste keer goed door waardoor er maar enkele jongens maar meekonden.
Een tweede keer zou hij het niet meer kunnen doen want hij viel letterlijk in de mesthoop. Naar schijnt ruiken ze hem nog in het peleton.
Mikkel Bjerg verzette berewerk voor ploegmaat Molano die het uiteindelijk in de sprint vrij makkelijk afmaakte. Ook al omdat Mick Van Dijcke (2de) uit zen klikpedaal was geschoten. Thimo Kielich eindigde in Nokere ondankbaar 4de, maar schoof vandaag een plaatsje op richting het podium.

Ons Podium was te klein want goud ging naar Christoph Rousse, zilver naar Reinier Mulder maar brons moest gedeeld worden door 3. Kees Rijborz, Kevin Kammers en Monique Kammers.


Bredene Koksijde Classic (1.Pro)
Zouden “de moeren” voor spektakel zorgen? Aan zee kan de wind lelijk huishouden…
Maar het was een massale valpartij die roet in het eten gooide. Voor Vocsnor (Campenaerts) liep het helaas verkeerd af. Weg voorjaar. Ook Merlier lag erbij. De topfavoriet zou een baaldag kennen en kwam uiteindelijk niet aan sprinten toe.
De winnaar van de dag ervoor in Denain was vandaag de ideale leadout. Molano trok perfect de sprint aan voor Ackermann maar deze werd nog overvleugeld door Gerben Thijssen. Deze keer was er gelukkig geen finishfoto nodig voor Gerben.
De jonge Sam Welsford werd derde.

De familie Rousse scoorde goed deze week. Alweer een gouden plak erbij. Deze keer voor Arjen. Tweede werd Corrie van Berchum en gedeeld derde werden Ronald Krijnen en Stefan Verschoor.

Classic Loire Atlantique (1.1)
Deze wedstrijd stond volledig in de schaduw van Milaan San Remo natuurlijk.
In ons wielerjaarspel zagen we dit dan ook door slechts 7deelnemers die een paar puntjes sprokkelden.
Maar wie het kleine niet eert is het grote niet weert!

De wedstrijd dan : Een uitgedund peloton zou hier gaan sprinten voor de ruiker! Ze konden nog net de vluchters voorbijspurten.
Axel Zingle toonde zich de snelste, voor neoprof Pithie en Zijlaard.

Bart Mathijssen won goud voor het duo Corrie van Berchum en Rolf Pruijssen.

Cholet Pays de la Loire (1.1)
Een dag later na zijn 2de plaats wist de neoprof van Francaise Des Jeux ,Pithie, hier toch de hoofdvogel af te schieten.
Een zeer offensieve aanpak loonde voor deze ploeg.
De Nieuw Zeelander kon in de laatste kilometer nog goed reageren op een late uitval en zong het uit tot aan de meet.
Anthony Perez werd 2de voor Manzin.

8 scorenden spelers hier.
Wouter van der Stelt pakt goud voor de neus van een 4tal. Christa, Ilse, Michiel W en Noud pakten zilver.

Per Sempre Alfredo (1.1)
Deze derde editie werd gewonnen door Europees beloftekampioen Felix Engelhardt. Deze naam zegt vooral de deelnemers van de sporza wielermanager iets want deze renner kost daar het minste van iedereen waardoor hij door heel veel deelnemers gekozen werd.

In de lokale ronden werden de vluchters gegrepen en ook hier werd gesprint.
2de werd Mark Stewart en derde Anders Foldager.

Weer maar 7 spelers die wat punten sprokkelden.
Goud voor Cynthia van Berchum voor Mark van Hoven en Christa van Helden.


Tour de Taiwan (2.1)
In deze kleine rittenkoers werden 5ritten gereden.
Met maar 6 scorenden spelers in het wielerjaarspel wil dit zeggen dat er heel wat onbekende namen de ereplaatsen wegkaapten.
De rittenkoers werd gewonnen door een Nederlander. Meijers Jeroen.

De gouden plak ging naar Wilmer Van Ginkel voor Leendert-Jan Visser en Roos Pruijssen.



Milaan San Remo (1.WT)
De langste wedstrijd van het jaar als ik me niet vergis. Net geen 300 kilometer.
Zou er een renner zijn die deze koers echt graag rijdt?
In ieder geval gebeurde er tot aan de Cipressa omzeggens niets.
Wat de meesten verwachte, een coup door UAE, op de Cipressa gebeurde er wederom niet veel eigenlijk. Wel een heel strak tempo omhoog. Enkele sprinters gingen al overboord.
Het zou dus weer op de Poggio gebeuren.
Bahrein, voor wie dan ook, trok van aan de voet stevig door. Maar halfweg kwam daar Tim Wellens met Pogacar in zen wiel met een fameuze versnelling.
Pogacar nam over en Van Aert (die wat te ver zat) kwam samen met Vanderpoel aansluiten. Verrassend genoeg ging ook Ganna goed mee met de 3 kemphanen. Toen Pogacar moest gaan zitten had er nog 1 iemand een cartouche over. Mathieu is de naam. Als een raket schoot ie de laatste meters weg van Pogi en co. Weg was de vogel.
In de afdaling was de verstandhouding tussen de 3 andere toppers niet voldoende zodat Mathieu met zijn superbenen standhield tot aan de finish. Wat een fenomeen. Gaan we nog van horen denk ik dan zo maar.
Ganna verschalkte Van Aert in de laatste kilometer nog voor plaats 2.
Pogi moest tevreden zijn met plaats 4.

Jens Roggeman scoorde hier een prachtige gouden medaille. Een monument winnen doet altijd deugd wist de man te vertellen die nog aan het bekomen was van Aalst carnaval.
Ronald Poppelaars en Kristie Janssens werden respectievelijk 2de en 3de.




BEKER (8speeldagen ver)

Een special vermelding voor Ilse Terclaevers voorlopig. Na 8 speeldagen is zij met 22op24 een prachtig bekerparcours aan het afwerken voorlopig in groep G.

De rest van de poules kan je bekijken via : Beker

Laat het mooie wielervoorjaar maar volledig losbarsten de komende weken!

