In 1933 stond Parijs-Nice (al was de naam toen nog les 6 jours de la route) voor het eerst op de kalender. Alfons Schepers  (Belgie) was de 1e winnaar van het eindklassement, in totaal werd Parijs-Nice 14 x gewonnen door een Belg. In 1998 was het Frank Vandenbroucke die het laatst voor onze Zuiderburen zegevierde. Het jaar daarna was het Michael Boogerd die er voor zorgde dat Nederland voor de 6e keer in de boeken van de koers naar de zon kwam.
De kans dat de overwinning dit jaar naar 1 van de beide landen zou gaan was zeer klein. De nummers 1 en 2 van de Tour de France van afgelopen jaar stonden namelijk aan de start. Tim Merlier won vrij gemakkelijk de openingsetappe, waarna Mads Pedersen na rit 2 de bloemen in ontvangst mocht nemen. De 3e etappe was een ploegentijdrit met een ongebruikelijke maar achteraf een geweldige aanpassing van wat normaal is bij dit onderdeel. Niet de tijd van de 3e of 4 renners telt, maar gewoon de tijd wanneer de renner over de streep komt.  Het werd zeer spannend tot op het einde, met Jumbo Visma als eindwinnaar. Pogacar had in de ploegentijdrit wat tijd verloren, wat hij gelijk in de rit erna alweer ruimschoots goedmaakte. 
Winst was er voor Olav Kooij in de 5e rit, rit 6 werd wegens slechte weersomstandigheden geannuleerd. Daarna was het in rit 7 en 8 weer de beurt aan Pogacar. Alleen Gaudu kon nog een beetje in de buurt blijven, werk aan de winkel dus voor Vinegaard. 
De familie van Dorst bezette de 1e 2 plaatsen van het podium, Yvo haalde een zeer hoge score en werd dus 1e, naast hem stonden Corne (2e) en Jesse (3e).
De Tirreno Adriatico werd in 1966 voor het eerst verreden, Dino Zandego was toen de winnaar. Roger de Vlaemick won deze koers maar liefst 6 x achter elkaar. Namens Nederland stonden Zoetemelk, Erik en Thomas Dekker op de erelijst. Greg van Avermaet won in 2016 nadat de koninginnenrit werd afgelast, een beetje geluk kan nooit geen kwaad.
Ook dit jaar waren de weersomstandigheden niet altijd perfect, en werd er hier en daar wat ingekort. Jakobsen (1x) en Phillipsen (2x) wonnen de massasprints, Ganna won met overmacht de tijdrit. Maar voor de rest was het Roglic die na een herstelperiode van 6 maanden, en met het shag nog op zijn benen 3 ritten en het eindklassement won. 
Reinier scoorde de meeste punten, hij deed dit voor Johnny en Kevin.
Per Strand Hagenes was de sterkste van een kleine kopgroep in de Profronde van Drenthe, het was zijn 1e profoverwinning en dat op 19 jarige leeftijd. Schrijf deze maar naam op, we gaan de komende jaren deze naam nog wel vaker horen!
Hoe kan het ook anders dan Ronald de Koning van de kleine 1 daags koersen won ook deze Ronde van Drenthe.  Op ruime afstand stond lijstaanvoerder Stefan A op de 2e plaats, Cas eindigde op plaats 3.
Stefan A scoorde in alle 3 de wedstrijden een top 10 plaats en verstevigde hiermee zijn leiderspositie. Kan hij dit volhouden tot het einde van het seizoen?  Hij begon in 2015 met een 13e plaats, alleen in 2021 deed hij met een 12e plaats beter. Zijn laagste positie was in 2020, hij eindigde toen op de 34e plaats. Jesse steeg 3 plaatsen en staat nu met een achterstand van 400 punten op de 2e plaats. Benno behield zijn 3e positie. Webmaster Wim steeg net als Peter Broos 10 plaatsen en staan nu 4e en 5e. Yvo kwam met zijn winst net niet in de top 10, maar met een voorlopig 11e plaats doet hij goed mee. 
Jimmy stond 2e, maar heeft geen Roglic in zijn ploeg. En dus vinden we hem nu terug op plaats 14. Monique maakte de grootste val, zij stond 6e maar is nu gezakt naar plaats 40. 
Peter Broos staat op kop in de strijd om de groene trui, maar ziet met name Michiel Willems dichterbij komen. Ook geen verandering in het medaille klassement, Levi staat met zijn 10 gouden medailles (voorlopig) nog stevig bovenaan.  Er zijn nog geen beslissingen gevallen in de beker competitie, maar voor sommige deelnemers wordt het nu al wel heel lastig om de volgende ronde te bereiken. Ilse in groep G is met 7 gespeeld en 19 punten bij winst morgen tegen Freek  al wel bijna zeker, en kan dan dus de tickets gaan boeken. Bekerwinnaar van 2022 Wouter zal vanaf nu alles moeten gaan winnen, anders is het in de 1e ronde al over en uit voor hem.
Morgen staat de volgende grote wedstrijd (Milaan San Remo) op het programma, wie gaat Pogacar verslaan? Hebben van de Poel en van Aert ons zand in de ogen gestrooid, of komt Phillipsen de klimmetjes over? 


