Een update na La Vuelta Holanda!!

Dit verslag wordt geschreven na drie dagen prachtige wielersport in La Vuelta Holanda! Persoonlijk heb ik geprobeerd de Vuelta maximaal te beleven en dat is naar mijn gevoel zeker gelukt. Ik denk bij de nodige andere deelnemers van het wielerjaarspel ook, want er kwamen veel filmpjes en foto’s voorbij in de groepsapp. Die stond niet bepaald stil de laatste dagen met al dat heerlijke wielergeweld dankzij de Ronde van Spanje!

Maar terug naar ons wielerspel. We trappen af met de Tour de L ‘Ain. Deze driedaagse werd gewonnen door Guillaume Martin van Cofidis. Hij pakte na de tweede rit de leiderstrui en stond die niet meer af. Kevin Hoeke won ook en Niels Cloin en Lizet Ballemans moesten genoegen nemen met de andere podiumplaatsen.

In de Volta a Portugal werd zowaar ook gereden met Mauricio Moreira als winnaar. Wie kent hem niet? In ieder geval ging de winst bij ons in het spel naar Corrie van Berchum voor Rolf Pruijsen en Jeanet van den Heuvel. 

Een stuk koeler verwacht ik dan in Portugal werd de Arctic Race of Norway afgewerkt. De eindzege ging naar Andreas Leknessund van Team DSM. Hij deed dat door in de lastige laatste rit van Trondheim naar Trondheim Victor Lafay van Cofidis uit de trui te knallen. Knap werk van deze jonge Noor! Die meteen de held van het land werd. Wouter van der Stelt snelde in het spel naar het goud, voor Henri Kools en mijn sympathieke dorpsgenoot Alex van der Pluijm.

Ook waren er nog eendagskoersen als de Acht van Chaam, Boxmeer, Heerlen en de Draai van de Kaai. Die tellen helaas niet mee in ons wielerjaarspel. Zonde wel… Wat wel meetelde is La Polynormande! Franck Bonnamour van B&B Hotels – KTM wist Lorenzo Rota en Anthony Turgis van zich af te houden. Dat was mooi voor Hesther van Wingerden, want zij was hiermee ook de sterkste! Diederik van den Heuvel en Stefan Admiraal mochten mee op het podium. 

Een andere klassieker die voor de 81e keer werd verreden, was de Franco Belge. Good old Alexander Kristoff ging daar in La Louvière na 175 km koers als eerste over de streep na een intense finale waarbij Victor Campenaerts zich de man in vorm toonde en zorgde voor veel aanvalslust. Kristoff kon voor Dries van Gestel en Campenaerts zijn wiel als eerste over de streep drukken. Jomardi van Berchum deed dat ook en Arjen Rousse speelde voor Van Gestel en Martijn Horsten voor Campenaerts.

Tot slot het EK in München die werd afgewerkt in München. Aldaar pakte Fabio Jakobsen de prachtige Europese trui! Dat leverde Johnny Koolen ook de zege op! Marc Bouwens en Corrie van Berchum kwamen uit op plek twee en drie!

Het klassement na dit EK heeft Lizet Balemans als leider, ze is de titelverdediger. John Verschoor moet het op dit moment doen met plek twee en outsider Lenard Huijzer staat nu op drie!

Tot slot de loting voor de beker. Dit toernooi is aangekomen bij de halve finales. Hieronder de loting:
· Mark van Hoven/Wouter van der Stelt – Stefan Verschoor/Rolf Pruijsen
· Lenard Huijzer/Sarco Bosschaart – Cas Coppens/Jimmy van Cutsem

In wens iedereen een fijne Vuelta verder de komende weken!! Gewoon weer in Spanje en daar hoort hij natuurlijk ook!

Sportieve groeten, Ronald Krijnen
