Hebben jullie dat ook? Je kijkt een koers en ontdekt een renner die je nog niet goed kent, maar die eigenlijk al te goed is om onbekend te zijn. Zo spotte ik vorige week een renner in het donkerblauw van Movistar. Ik neem jullie graag even mee. Op 7 november 1999 werd in Vitoria-Gasteiz, de startplaats van de Ronde van Baskenland deze week, een jongetje geboren met aanleg voor fietsen. Het was in zijn geboortejaar dat Johan Museeuw, de zesvoudig monumentenwinnaar de koers Dwars door Vlaanderen won. Deze koers bestaat al sinds 1945. In die rijke historie, met vooral veel Belgische medailles, stond er nog nooit een Spanjaard op het podium…..tot woensdag 29 maart 2023, de dag dat het Spaanse jongetje uit Vitoria-Gasteiz zich tot een ware toreador ontpopte en zich met zijn enorme motor op het podium wist te rijden. Een zilveren plak met een gouden randje. Onbekende renner, natuurlijk niet zullen de echte kenners roepen, hij won vorig jaar in de Ronde van Wallonië al een etappe! Een Spanjaard met liefde voor Belgische koersen. De volgende vraag is. Piekt deze man ieder jaar in één of twee wedstrijden of…….. is dit de nieuwe Fabian Cancellara? Ik kijk er naar uit om meer te zien….. en waarom niet zondag, op de wielerbaan van Roubaix…….het laatste rondje, als hij in het  uitgedunde kopgroepje de gashendel volledig opentrekt en als eerste Spanjaard in de geschiedenis Parijs-Roubaix weet te winnen, buena suerte Oier Lazkano!

Dwars door Vlaanderen (1. Ronald Poppelaars 2. Hermen Vreugdenhil 3. Robbert-Jan van Nugteren) was een fantastische koers. Mocht iemand nog twijfelen aan de klasse van Christophe Laporte, hij kan ook winnen zonder dat hij de koers cadeau krijgt. Met het restant van de kopgroep en het voltallige peloton in aantocht bevestigde de Fransman zijn klasse en won hij al weer zijn tweede koers dit jaar, nadat hij in de Omloop ook al 3e geworden was.

Ronde van Vlaanderen (1. Ronald Poppelaars 2. Cas Coppens 3. Kristie Janssens), de hoogmis, de wedstrijd van het jaar voor menig wielerliefhebber, met aan de start de volledige wereldtop. Het doornemen van de startlijst was eigenlijk al genieten. Het werd een pijlsnelle Ronde met veel valpartijen. De Pool Maciejuk presteerde het zelfs om het halve peloton omver te rijden toen hij probeerde te ontsnappen uit de drassige berm. De echte strijd ging tussen Van der Poel en Pogacar. Weliswaar werd Van Aert er nog even bijgehaald, met dank aan Nathan van Hooydonck, maar dat mocht geen naam meer hebben. Wout had schade opgelopen bij één van de vele valpartijen en was niet meer in staat om te winnen. Uiteindelijk was ook Matthieu niet voldoende op orde om te zegevieren en het werd dan ook een glansrijke overwinning voor Pogacar. Het plezier dat deze man uitstraalt tijdens de zware inspanningen die hij verricht, wat een klasbak!

De overige wedstrijden deze week waren de Oceanische Kampioenschappen, waarin Wesley Zandee als enige deelnemer punten wist te scoren. Dat is een prestatie van formaat. Verder er nog koersen in Frankrijk (La Roue Adelie de Vitre), Spanje (GP Miguel Indurain) en Nederland (Volta Limburg Classic) waarvan de uitslagen op de site te vinden zijn.

Nog even een korte blik op het Algemeen Klassement was de stijger van de week natuurlijk Ronald Poppelaars, hij won de twee belangrijkste koersen deze week en klom maar liefst 31 plaatsen omhoog naar plaats 33. Verder vielen aan de top van het klassement ook Cas Coppens (+14 naar plaats 3) en Hermen Vreugdenhil (+19 naar plaats 10) op. Verliezer van de week is Michiel van der Stelt die 17 plaatsen zakt en het zicht op de top-10 kwijtgeraakt is. Yvo blijft ook deze week de nummer 1.




  
